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ervaringsdeskundige sara coster, 
coach voor elke kinderwens

‘Na die eerste 
ontmoeting heb 
ik het op straat 
uitgeschreeuwd:  
ik heb ze gevonden, 
mijn mannen!’
Het gebeurt steeds meer: niet verliefd, maar wel samen kinderen. 
Single heterovrouwen met een homostel, twee holebikoppels 
samen. Co-ouderschap als antwoord op een dwingende 
kinderwens. De Nederlandse Sara Coster coacht die wensouders 
en heeft zelf twee zonen met een homostel. ‘De papa’s zijn meer 
dan mijn beste vrienden – ze zijn mijn gezin, door dik en dun.’ 
Griet Plets, foto’s Jan Rosseel, illustraties Debora Lauwers
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i
n de grote aula op de eerste verdieping 
wordt de laatste hand gelegd aan 
schema’s, deelnemerslijsten en 
tijdsverloop. Tot in de gang worden 
tafeltjes bijgezet. Er staan kommetjes 

met chips, koekjes en de onvermijdelijke 
Hollandse drop; wie zichzelf moed wil 
indrinken of dorst krijgt van het vele daten, 
kan aan de bar terecht. De speeddate is 
een initiatief van Meer dan Gewenst, de 
Nederlandse stichting voor homoseksueel 
ouderschap. Straks krijgt elke deelnemer een 
sticker met een letter: A zoekt een co-ouder 
in Amsterdam (of Noord-Holland), B wil 
hetzelfde in Brabant, D is veeleer naar een 
donor dan een echte co-ouder op zoek, 
enzovoort. Een legende aan de ingang van de 
aula geldt als houvast, en toch raakt in de loop 
van de avond menigeen het noorden kwijt. 
‘Wie ben ik ook alweer?’ ‘Nummer 26, jij moest 
al aan tafel A9 zitten.’
 Tegen kwart over zeven komen de eerste 
deelnemers binnengesijpeld: singles, koppels, 
hetero’s, holebi’s, van prille dertigers tot volle 
vijftigers. En stuk voor stuk nerveus, of op z’n 
minst onwennig. Dankbaar laten ze zich door 
vrijwilligers wegwijs maken. ‘Vreemder dan 
dit wordt het niet’, zal Tijn, een single homo 
van 31 later op de avond zeggen. ‘Iedereen zit 
hier met zweetoksels en een natte rug. Je stelt 
je verschrikkelijk kwetsbaar op door zo’n diep 
verlangen als je kinderwens op tafel te leggen. 
Tegelijk: als mensen zoveel awkwardness 
doorstaan, moeten ze wel overtuigd zijn.’
 Louise*, een van de vrijwilligers, spreekt uit 
ervaring. Ze vertelt een homostel over haar 
tweeling van 14 maanden, die ze samen met 
twee homo’s heeft. Zelf is ze hetero, single en 
vond ze vooral de eerste weken na de bevalling 
zwaar. ‘Ik kreeg er niet alleen twee kinderen, 
maar ook twee mannen bij. Vier nieuwe 
mensen in mijn leven, dat was wennen. Maar 
intussen doen we het fiftyfifty, vieren we 
feestdagen samen, gaan we soms samen op 
reis. Weet je, dit heet wel een speeddate, maar 
al wat hierna komt, moet je vooral erg slow 
doen. Co-ouderen is erg fijn, maar neem je tijd. 
Wij hebben maanden genomen om elkaar en 
onze families te leren kennen.’

Wensoudersborrels
Het is ook de boodschap die Sara Coster 
(49) een paar minuten later brengt als ze 
de speeddate officieel inleidt. Sara was een 
co-ouderpionier toen ze meer dan tien jaar 
geleden met een homostel in zee ging voor haar 
kinderwens. Intussen heeft het gezin – want 
zo noemen ze zich met klem – twee zonen van 
9 en 7, schreef Sara een boek over haar tocht 
(De wens en de vaders) en kreeg ze vervolgens 
zoveel vragen van mensen die hetzelfde 
zochten, dat ze aan een tweede leven begon: 
de ICT-manager werd kinderwenscoach, 
‘voor niet-traditionele situaties’. Eerst waren 
er consultaties in haar living, dan workshops, 
gespreksavonden voor single vrouwen en 
wensoudersborrels, en twee jaar geleden ook 
een eerste speeddate.
 ‘Dit is de vierde al,’ opent ze de avond niet 
zonder trots, ‘de vraag is zo groot dat we 
een wachtlijst hebben. En de eerste twee 
speeddate-baby’s zijn intussen een feit.’ 
Geroezemoes in de zaal, ze laat een cartoon 
zien die de toon zet – ‘Jesus had two dads and 
he turned out just fine’ – maar stipt dan, in 
ijltempo, een paar cruciale punten aan. ‘Spreek 
goed af wat je wil: co-ouderschap of veeleer 
een donorconstructie. Gaat papa, bijvoorbeeld, 
mee naar de ouderavond? Worden de ouders 
van de vader ook gewoon opa en oma? 
Beslissen jullie samen over de opvoeding? 
Leg de belangrijkste zaken juridisch vast, vóór 
je zwanger probeert te worden. Niet hoeveel 
uur per week een kind van 7 op de iPad mag, 
wel waar jullie gaan wonen, bijvoorbeeld. En 
vooral: haast is een slechte raadgever. Het 
enige wat je snel doet vanavond is bepalen: voel 

ik een klik en is die groot genoeg om in contact 
te blijven? Al de rest doe je heel langzaam.’
 Er volgen nog enkele praktische 
mededelingen – elk gesprek duurt 9 minuten, 
met een wisseltijd van 2 minuten – en dan 
trekt de dating-carrousel zich op gang. Eerst 
nog wat aarzelend – ‘waar moet ik ook weer 
zijn?’ – al snel bijzonder bedrijvig. Zelfs in 
de pauze, na een vijftal gesprekken, wordt er 
duchtig gemixt en gematcht. 

Dierentuinpapa
Frederik, 45, advocaat en homo, bekent dat 
hij het liefst de kroeg wou induiken toen 
hij hierheen kwam, ‘zo eng leek het’, maar 
intussen vindt hij het best leuk. Hij voelde 
bij iedereen iets tot nu toe – op één vrouw na. 
Maar het liefst zou hij met een lesbisch stel 
co-ouderen. ‘Een single heterovrouw kan 
altijd nog een man ontmoeten, waar blijf ik 
als ouder dan? Bovendien wil ik meer zijn dan 
een dierentuinpapa. Ik wil mijn kind graag 
minstens drie dagen per week, ik wil de goede én 
de minder mooie kanten van het vaderschap.’
 Hij is ook voorbereid gekomen vanavond, 
heeft geen standaardlijstje bij – ‘hoe oud ben 
je, wat doe je, waar kom je vandaan?’ – wel 
open vragen als: ‘Wat lijkt je het leukste aan 
moeder worden? En waar zie je tegenop?’ ‘Er 
was een vrouw die zei: “Ik wil dit doen omdat 
ik zoveel liefde te geven heb.” Ik snap heel goed 
dat mensen denken: wat ingewikkeld voor een 
kind, die constructies. Maar ik vind een avond 
als deze net erg ethisch, omdat iedereen hier heel 
bewust naartoe gekomen is. Het is niet gratis, je 
betaalt 16,5 euro, soms voel je ook het verdriet, 
omdat het niet op de “gewone” wijze lukt, maar 

iedereen zoekt heel doordacht een alternatief.’ 
 Zelfs uit Vlaanderen zijn mensen naar de 
speeddate afgezakt. Een stel mannen met het 
stickertje ‘uit België’ haast zich van het ene 
tafeltje naar het andere, ze raken zelfs nooit tot 
aan de bar. Els, een single lesbische vrouw van 
33, vindt wel de tijd om even adem te halen. 
Ze woont intussen in Amsterdam en hoeft dus 
niet het hele eind terug, maar haar roots liggen 
in Vlaamse velden. 
 ‘In een klein dorp, waar ze niet van mijn 
plannen weten. Mijn ouders hadden mij liever 
als een alleenstaande moeder gezien, die van 
een anonieme donor zwanger was geworden. 
Maar ik wil niet alleen voor zo’n friemeltje 
zorgen, ik wil een vaderfiguur voor mijn kind. 
Zo kijk ik ook naar de mannen die ik hier 
ontmoet: is dit potentieel de vader van mijn 
baby? Klinkt heel plastisch, maar ik vind het 
erg natuurlijk om naar een vader op zoek te 
gaan. En als een man hier is en zo bewust een 
kind wil, dan zal hij ook het belang van dat 
kind voor ogen houden, toch.’

Op weg met nare vragen
Ze zijn met steeds meer, zegt Sara Coster: 
de Belgen die naar Nederland komen voor 
informatie en advies. Of die een Skype-gesprek 
met haar aanvragen. In juni gaf ze, samen 
met twee collega’s, haar eerste workshop in 
Antwerpen, voor single vrouwen met een 

kinderwens. Er waren 25 deelnemers, de 
bedoeling is dat er meer van die dagen komen 
en binnen afzienbare tijd zelfs een Belgische 
speeddate. Er is dus vraag, maar waarnaar 
precies? Wat dóét een kinderwenscoach? Is 
Sara een moderne koppelaarster, die mogelijke 
wensouders matcht? Helpt ze ‘klanten’ aan een 
co-ouder? Of geeft ze alleen advies? Zelfs dat 
niet, zegt ze meteen. 
 ‘Mensen moet hun eigen keuzes maken. Ik zeg 
nooit: als ik jou was, deed ik dit of dat. Wel help 
ik mensen om knopen te ontwarren. Ik probeer 
met hen te achterhalen wat ze willen, en wat 
niet, waar hun grenzen liggen, wat bij hen past. 
Wil je überhaupt wel een kind als je geen partner 
hebt? Er zijn vrouwen die zich inschrijven voor 
anonieme donatie, jarenlang op een wachtlijst 
staan, eindelijk aan de beurt zijn en op de stoep 
van het ziekenhuis beseffen: dit wil ik niet. 
Of mensen die naar de speeddate komen en 
denken: allemaal ontzettend leuke stellen met 
wie ik graag bevriend wil worden, maar mijn 
kind met hen delen? Oh nee, dat niet.’

niet verliefd, wel samen mama & papa

Frederik: ‘Het 
liefst zou ik met 
een lesbisch stel 
co-ouderen. Een 
single heterovrouw 
kan altijd nog een 
man ontmoeten, 
waar blijf ik dan?’

Sara: ‘Als een single 
heterovrouw een kind 
wil met een homoman, 
vraag ik altijd: “En wat 
als je een vriend krijgt, 
gaat het dan papa 
zeggen?” “Natuurlijk.” 
“Oh ja, en wat gaat de 
vader daarvan vinden?”’ 

Els: ‘Mijn ouders 
hadden mij liever als 
een alleenstaande 
moeder gezien. Maar 
ik wil niet alleen voor 
zo’n friemeltje zorgen, 
ik wil een vaderfiguur 
voor mijn kind’

 
 * Dit is, om privacyredenen, een fictieve naam. »

 Sara Coster. 
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 Bovendien zijn de opties legio. Soms kiezen 
mensen ervoor om toch geen kinderen te 
krijgen, waarna ze vaak door een rouwproces 
moeten. En op de speeddate zijn ook folders 
te vinden over pleegzorg en adoptie, zinvolle 
alternatieven voor wie zelf geen kinderen 
heeft. Maar ze worden op een avond als deze 
zelden meegenomen. En ook als coach ziet 
Sara vooral mensen met een sterke biologische 
kinderwens. 
 ‘Omdat ik hetzelfde verlangen had, 
natuurlijk, en dat op eigen wijze heb ingevuld. 
Ik krijg veel homostellen over de vloer die er 
nog niet uit zijn en zeggen: help ons op weg. 
En dan stel ik vragen: hoe vaak wil je het kind 
bij je, wie doet wat? Soms zijn het nare vragen. 
Als een single heterovrouw een kind overweegt 
met een homoman, vraag ik altijd: “En wat als 
je een vriend krijgt, gaat die dan papa zeggen?” 
“Ah, natuurlijk.” “Oh ja, en wat gaat de vader 
daarvan vinden? En wat als die vader zelf een 
vriend krijgt? Mag die dan ook mee naar het 
oudercontact?” Enzovoort. Soms merkt een 
vrouw dat ze toch het liefst anonieme donatie 
wil, en dan verwijs ik door naar een collega. 
Zelf was ik nooit met een anonieme donor in 
zee gegaan, maar de vraag is altijd: wat wil die 
vrouw zelf, welke keuze maakt zij voor haar 
kind?’
 Vollédig anonieme donatie kan in Nederland 
overigens niet meer. Als Sara het over anoniem 
donorschap heeft, bedoelt ze dat de moeder 
of moeders de donor zelf niet kennen. Maar 
het kind heeft op zijn zestiende altijd recht 
op minstens een halfuur contact. In België 
daarentegen is de donor bekend – een vriend, 

kennis, familielid – ofwel volstrekt anoniem. 
Iets daartussenin mag niet.
 Het verklaart waarom Nederlanders soms 
naar België komen voor hun donor, en 
andersom, maar misschien ook waarom in 
Nederland al veel meer aan co-ouderschap 
wordt gedacht, ook in niet-traditionele 
situaties. Al liggen volgens Sara vooral sociale 
evoluties aan de basis, ook in Vlaanderen: 
almaar meer hoogopgeleide single vrouwen, 
steeds meer homo’s die toch dromen van een 
eigen kind. Soms in een 50/50-systeem, soms 
70/30, soms met een vrij beperkte vaderrol.

Ieder baas in eigen huis
Voor Sara was het duidelijk toen ze 35 werd, 
single bleef, haar eierstokken ‘steeds meer 
gingen rammelen’ en een goede vriendin een 
homoman als oplossing suggereerde: ja, dit is 
het, maar dan wel fiftyfifty. Ze gunde haar kind 
een betrokken vader en zichzelf een klankbord, 
een spiegel. ‘Ik dacht: ik word een veel leukere 
moeder als er overleg is. Toen Lorenzo, mijn 
oudste zoon, van de borst af was, dacht ik: 
oké, ik zie wel wat hij lust en wat niet. Maar de 
vaders vonden: we laten hem alles proeven. En 
nu heb ik twee kinderen die alles eten.’
 Eigenlijk wist ze het na vijf minuten al, zegt 
ze: dit waren ze. Van speeddates was tien jaar 
geleden nog geen sprake, ze had een zoekertje 
op de site van Meer dan Gewenst gezien. ‘Ik 
heb het na die eerste ontmoeting nog op 
straat uitgeschreeuwd: ik heb ze misschien 
gevonden, mijn mannen! En ik zeg het 
weleens tegen de kinderen als we voorbij de 
plek komen: hier sprak ik jullie vaders voor het 
eerst, nog voor ze jullie vaders waren. Mensen 
denken soms: hoe kun je samen ouder zijn 
als je geen partners bent? Maar ik heb wel 
degelijk een erg warm gevoel voor de papa’s. 
Ze zijn meer dan mijn beste vrienden – mijn 
gezin, door dik en dun. En ik ben bijzonder 
bereid om, in het belang van dat gezin, dingen 
van mezelf los te laten. Dat kan ik nu veel 
makkelijker dan in een relatie.’
 Een voorbeeld? Ze was vast van plan nooit 
naar de straat van de mannen te verhuizen, 
een beetje onguur vond ze die, en ze woonden 
sowieso al bij elkaar in de buurt. Maar intussen 
woont ze al zes jaar schuin tegenover de papa’s, 
in een bijna identiek huis. ‘Klasgenootjes 

van Lorenzo en Claudio vinden dat soms 
verwarrend’, zullen Simon en Luca, de vaders, 
later vertellen. ‘Dan komen ze binnen en 
vragen: wat is er met het huis gebeurd? Of: 
hoezo, jullie ouders wonen niet samen? Maar 
de jongens hebben nooit anders geweten. En 
voor ons is het praktisch: als de winterjassen 
nog bij Sara liggen, lopen we even langs.’
 Ze hebben het overwogen, samen in één 
woonst – er is ruimte genoeg bij de vaders, 
elk een verdieping zou een optie zijn. Maar ze 
vonden het net iets minder ideaal dan naast 
elkaar. Het zijn erg gehorige huizen en Luca wil 
het niet weten als Sara de kinderen een uur te 
laat in bed stopt: ‘Dat is haar goed recht, maar 
ik zou me eraan kunnen storen, en andersom. 
Het zou ook niet fijn zijn mochten de kinderen 
naar boven komen als ze bijvoorbeeld ruzie 
met haar hebben. Het moet duidelijk zijn: nu 
zijn ze bij mama, en die lost het op. Ieder baas 
in eigen huis.’

Hallo, ik heb twee papa’s
Wel vieren ze verjaar- en feestdagen haast 
altijd samen, en gaan ze soms met het hele 
gezin op vakantie. Nochtans: zo harmonieus 
was het niet altijd. Toen Sara na verschillende 
miskramen, een moeilijke zwangerschap 
en een vroeggeboorte het leven schonk aan 
Lorenzo, wou ze plots maar één iets: die baby 
voor altijd in haar armen houden. ‘Ik wou 
hem niet delen. Mijn hormonen hielden 
huis, ik dacht niet helder, ik wou niets meer 
weten van de afspraken die ik met de papa’s 

had gemaakt. Bovendien had ik tijdens die 
eerste zwangerschap een vriend – één die niet 
goed voor me was, maar aan wie ik toch bleef 
hangen. Ik herinner me zelfs dat ik droomde: 
mijn tweede kind moet van deze man zijn. Dat 
was onzin, natuurlijk, en dat heb ik ook beseft 
toen ik weer bij zinnen was. Een tweede kind 
moest in dezelfde situatie ter wereld komen.’
 En zo ging het, uiteindelijk, ook. Tien 
maanden na de geboorte van Lorenzo, toen 
ze haar hormonenhuishouding weer op orde 
had en de vriend verleden tijd was, vroeg Sara 
aan de mannen of ze nog een tweede kind 
wilden. En dat wilden ze, dit keer met Luca 
als biologische vader – al maakt niemand een 
onderscheid. Luca: ‘De jongens plagen elkaar 
er weleens mee: twee druppels water je vader, 
jij. Maar ze zijn broers, punt. En ze kunnen 
niet zonder elkaar. Toen Claudio klein was, 
zei hij wel steevast tegen mensen: “Hallo, ik 
ben Claudio en ik heb twee papa’s.” Dat was 
belangrijker bijna dan zijn achternaam. Maar 
intussen zijn ze het wat moe om altijd weer 
hetzelfde verhaal te vertellen.’
 Nu ze jaren verder zijn, kijken Simon en 
Luca anders op die moeilijke maanden tijdens 
en na de eerste zwangerschap terug: met 
meer ratio dan emotie intussen. Maar het is 
lastig geweest, geeft Simon toe: ‘Ik zou het 

vooral als een advies aan andere vaders willen 
formuleren: weet dat een vrouw tijdens haar 
zwangerschap een ander mens wordt. Maak 
op voorhand goede afspraken, zodat je die 
voor ogen kunt houden en haar daaraan kunt 
herinneren. Maar verwacht niet dat ze zich 
daar ook meteen aan houdt. Sara begreep 
onze argumenten vaak, maar ze was zover 
nog niet. Dat was logisch, de hormonen 
spraken mee, maar het had gescheeld als we 
dat op voorhand geweten hadden. Want wij 
hadden als vaders net zo goed ontzettend 
naar het kind uitgekeken. De baby had door 
de vroeggeboorte intensieve zorg nodig, Sara 
kon dat niet in haar eentje: wij móésten wel 
helpen, en dat was fijn voor ons. Ik denk ook 
dat het voor de band tussen ons drieën goed is 
geweest. Maar voor Sara was het niet evident. 
Al hebben we altijd vertrouwen gehad in de 
goede afloop.’
 Luca: ‘Ik heb de baby bijvoorbeeld zijn 
eerste badje gegeven. En ik heb de eerste luier 
verschoond. Maar het heeft toch bijna een 
jaar geduurd voor ons co-ouderschap in voege 
was zoals we het hadden gepland. En dat is 
het meest bepalende wat we indertijd voor 
ons ouderschap hebben gedaan: een schema 
opgemaakt, Sara gevraagd wanneer zij de 
kinderen wou en die verdeling op papier gezet. 

Niet om daar rigide aan vast te houden, wel 
omdat het een mooie leidraad is: wijkt iemand 
ervan af, dan moet die “dank je” zeggen, omdat 
de ander wat afstaat.’

Tweede coming-out
Hij heeft moeite, zegt Luca, met wensouders 
die geen grote rol in de opvoeding willen. 
Homo’s die een kind als een toemaatje zien. 
Of lesbische koppels die hun kind niet willen 
delen; die vooral een donor zoeken, geen 
actieve vader. Luca: ‘Mijn mening daarover 
is scherp: ik vind dat erg vanuit jezelf 
geredeneerd, en niet vanuit het kind. Een 
kind moet een vader en een moeder hebben; 
zijn het er telkens twee, nog beter. Maar dat 
minimum moet er zijn. Je kunt als moeder 
niet zeggen: goh, ik vind het vervelend om over 
weekendplannen en vakanties te overleggen. 
Of als vader: één keer per maand naar de 
cinema is genoeg. Dat is jammer, ook voor 
die vaders zelf, want het vaderschap is zo 
bijzonder.’
 Simon: ‘Iedereen mag kinderen krijgen zoals 
hij dat wil, vind ik. Maar wij hebben het beste 
van twee werelden. Heterostellen zijn daar 
vaak jaloers op.’
 Het is een heikel punt in elk debat over 
‘andere gezinsvormen’: het belang van het 
kind. Hét argument ook waarmee door 
tegenstanders wordt geschermd: als zou het 
belang van de ouder(s) boven dat van het 
kind gaan. Maar wat is dat: het belang van het 
kind?
 Joost, 32 en een single homoman, heeft het 
zich lang afgevraagd: heb ik wel recht op een 
kind? Zijn kinderwens was altijd groot – de 
klok tikt niet alleen voor vrouwen – maar het 
leek hem zo ingewikkeld te worden: als homo 
een biologisch kind. ‘Het werd te rationeel 
haast, toen ik erover nadacht, terwijl een kind 
vanuit liefde en een soort vanzelfsprekendheid 
geboren moet worden. Tot op een dag iemand 
zei: “Iedereen mag toch kinderen willen? Jij 
hoeft je niet af te vragen of het mag, kinderen 
zijn iedereen gegund.” Dat is voor mij een 

niet verliefd, wel samen mama & papa

Luca: ‘Het meest 
bepalende wat we 
voor ons ouderschap 
hebben gedaan: een 
schema opgemaakt. 
Omdat het een 
mooie leidraad is. 
Wijkt iemand ervan 
af, dan moet die 
“dank je” zeggen’

Joost: ‘Sinds er 
anticonceptie is, is 
elke kinderwens een 
egoïstische keuze. 
En elk kind een 
luxeproduct – als je 
het even heel sec stelt. 
Dat is in een klassiek 
gezin niet anders’

Simon: ‘Een advies  
aan andere vaders: 
maak vooraf goede 
afspraken, zodat je  
de vrouw daaraan  
kunt herinneren.  
Maar verwacht niet  
dat ze zich daar ook 
meteen aan houdt’ »
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soort tweede coming-out geweest: ik heb 
mijn kinderwens geaccepteerd, ik heb vol voor 
mijn gevoel gekozen. Sinds er anticonceptie 
is, is eigenlijk elke kinderwens een egoïstische 
keuze. En elk kind een luxeproduct – als je het 
even heel sec stelt. Dat is in een “klassiek” gezin 
niet anders.’
 Joost ontvangt me in een rijhuis aan de 
rand van Utrecht, hij is net verhuisd van 
het centrum van de stad – het werd hem 
er te klein. Niet dat er al een baby is, wel 
een – voorzichtig – plan. Gesmeed met een 
lesbische vriendin, die pas op latere leeftijd 
uit de kast kwam en met wie hij vroeger al 
over kinderen grapte. ‘Ik ben ook naar een 
speeddate geweest, en naar gespreksavonden, 
maar dat was vooral om me te oriënteren. 
Ik hoop dat ik met die vriendin in zee kan, 
omdat ons kind dan uit liefde wordt geboren. 
Een ander soort liefde dan je voor een partner 
voelt, maar net zo goed een band voor het 
leven. En nee, ik ben niet bang dat mijn 
keuze voor kinderen de kans op een partner 
hypothekeert. Ik hoop dat een partner 
me neemt zoals ik ben. Maar het kan wel 
ingewikkeld worden, dat is juist: als zij een 
fijne vriendin vindt, en ik kom iemand tegen, 
dan zijn er plots vier mensen in het spel.’

Net als bungeejumpen
Bij Jelle Martens (45), jurist en voorzitter van 
Meer dan Gewenst, ís dat al het geval. Samen 
met zijn man en een lesbisch stel heeft hij twee 
kinderen: een zoontje van 3,5 en een dochter 
van 9 maanden. Vier ouders, het potentieel van 
twee echtscheidingen, zoals hij het zelf zegt. 
‘Het is een drama als bij meerouderschap een 
koppel uiteen gaat. Je kunt, voor je eraan begint, 
wel bepalen: onze kinderen hoeven nooit naar 
meer dan twee huizen. Maar er zijn zoveel 
andere consequenties: vier ouders die elk apart 
leuke dingen met hun kinderen willen doen, 
terwijl het voor die kinderen zo belangrijk is om 
af en toe een hele dag in hun pyjama te zitten 

en zich te vervelen. Alleen: ook een “klassieke” 
heteroscheiding is vaak een drama. En wat ga 
je doen? Meerouderschap verbieden? Wij zijn 
in elk geval vier ouders die vanuit liefde en volle 
overtuiging aan kinderen zijn begonnen. Veel 
mensen staan er niet eens bij stil dat ze weleens 
zwanger kunnen worden als ze seks hebben.’
 Als de overheid al íéts moet doen, vindt 
Jelle, dan is dat niet zich moeien, wel het roze 
ouderschap faciliteren. Nu heeft een kind 
hoogstens twee juridische ouders, wat betekent 
dat er altijd twee uit de boot vallen als er vier 
ouders zijn. Als de mama’s van Jelle uiteen 
zouden gaan, ‘god verhoede’, dan heeft een van 
beide vrouwen juridisch niets, omdat de andere 
vrouw de kinderen ter wereld heeft gebracht. 
 Jelle: ‘Er is in Nederland nu een 
staatscommissie die het familierecht moet 
herijken en zich ook buigt over de vraag: 
moet meerouderschap juridisch mogelijk 
zijn? Tegenstanders zeggen: dat verhoogt 
het conflictpotentieel. Maar dat is onzin, 
natuurlijk: het conflict ís er met vier ouders 
al. Ik denk dat meerouderschap juist een 
voorwaarde is om conflicten beter op te lossen. 
Nu is er een disbalans. En zolang het goed gaat, 
voel je die niet. Tot je er zelf niet meer uitkomt 
en naar de rechter moet. Want die kijkt wél 
naar wie het ouderlijk gezag heeft.’
 Een beetje als bungeejumpen, omschrijft 
Jelle zijn co-ouderschap. Doodeng op het 
moment dat je eraan begint: springen en 
hopen maar dat de man of vrouw die de 
elastieken vastmaakt, dat goed heeft gedaan. 
‘Het vergt veel wandelingen op het strand, en 
ettelijke flessen wijn, voor er vertrouwen is. 
Maar je moet elkaar vooral veel gunnen. Want 
veel moet je toch al doende ondervinden. Er 
was een senator in de Kamer die vindt dat wij te 
ver gaan, dat meerouderschap op kinderhandel 
begint te lijken. Maar alle ouders krijgen 
kinderen omdat ze dat heel graag willen. Wat 
als je als holebi precies diezelfde wens hebt, 
maar er biologisch niet toe in staat bent? Is het 
onethisch dan manieren te zoeken om toch 
hetzelfde te doen als die heteroseksueel?’

www.saracoster.nl
www.meerdangewenst.nl
 Het boek ‘De wens en de vaders’ is 
verkrijgbaar bij ’t Verschil in Antwerpen.

niet verliefd, wel samen mama & papa

Jelle: ‘Wij zijn uit 
volle overtuiging aan 
kinderen begonnen. 
Veel mensen staan er 
niet eens bij stil dat ze 
zwanger kunnen worden 
als ze seks hebben’

i
 Jelle Martens. 


